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INVENTARISNUMMER
jb962

BESCHRIJVING
In 1920 werd de zilveren ambtjubileum gevierd van baron Van Reynegom de Buzet. Alle bonden en verenigingen stapten in een grote
optocht naar het kasteel van Herlaer. 

Op het voorhof van het kasteel werd deze foto genomen. 

Van rechts naar links: 
de kinderen van de baron, pastoor Noeninckx (rustend priester die missen gaf tegen "dump"-prijzen), abbé Verbiest, onderpastoor
Dierckx, Jos Cogels, "Médarke" Neeckx, Jos Schoeters, notaris Puls, Rik Bossaerts, baron Van Reynegom, Jef Van Dijck, Louis Van
Looy, Don Jacobs, Geen Van Houdt, Van Mol (Molleke), Louis Beirinckx, Félix Eyckens, Jefke Van Looy, Désiré Heylen, Jef Beirus, Jef
Dercon, Gustje Wijns, Louis Cambre, Louis Cuypers (met vlag), Jules Van Mogh, Karel Bosmans, Nand Mans (met bombardon), Tist
Bekers, Jef Van den Schoor, Karel Heylen, Raymond Puls. Zittend: Louis Mans, Jef Bekers, Stan Cambré, Louis Cambré, Gust
Cambré, Désiré Wouters. 

Aanwezige bonden: 
De verbonden syndikaten van Herenthout, Schoppenboer, Patriotten met de erevlag van 1830, fanfare Sint Pieter, Vlaamse
Oudstrijders (1914/18)

In het midden bemerken wij het wapenschild van de familie Van Reynegom de Buzet met spreuk: "Rien sans envie". (niets zonder
afgunst)

OBJECTTYPE
foto

PLAATSEN
Herenthout

DATERING
circa 1920

TREFWOORD
herdenkingsfeest, chateau, groepsfoto, Private collectie, Juul Bouwen
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