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BESCHRIJVING
Foto van de paters Dox die inscheepten naar Congo.
De paters Dox (Frans en zijn broer Petrus) gesneuvelden beide in Kongo in het jaar 1964. Aan de Kluizekerk werd het Gebroeders
Doxplein naar hen genoemd.
;Pater Valentinus (Petrus), ° 7 mei 1898 +Watsa 26 november 1964. hij studeerde latijnse aan het St. Gummaruscollege, kwam onder
de oorlog terecht in het college van de Picpussen te Kaatsheuvel in Nederland. Als Vlaamsgezinde houthakker werd hij gevangen
gehouden tot juli 1919. In september van datzelfde jaar werd hij dominicaan. Hij werd vooral geprezen om zijn sympathie, en
bescheidenheid.

Pater Hilarius ° 9 febr. 1907 + Watsa 26 nov. 1964. Frans was de broer van Pater Valentinus. Reeds op jonge leeftijd was hij
misdienaar in 'De Kluis' het klooster Dominicanen te Lier. Hij volgde les in het St. Gummaruscollege , na zijn humaniora trad hij toe in
de orde der Dominicanen, waartoe zijn broer al behoorde, om zijn missionarisroeping te kunnen volgen. 30 jaar verbleef hij in Congo te
Watsta waar hij ook overleed. Hij had grote invloed in het oosten van het bisdom Niangara, iedereen kende hem en aanbad hem.

OBJECTTYPE
foto

TREFWOORD
boottocht, Congoboot, pater, geestelijke

VERWERVING
Herman Selderslaghs, schenking
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