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INVENTARISNUMMER
SLI001038183

BESCHRIJVING
Aan de Lisperstraat bouwden de Dominicanen (predikheren) in de 17de eeuw een groot klooster met school. De Kluizekerk bleef wel in
gebruik als hun kloosterkerk. Het vroegere godshuis aan de Kluizekerk bleef ook eigendom van het klooster.
Tijdens de Franse bezetting, in 1797, werden het Dominicanenklooster en haar eigendommen verkocht. Een jaar later kon men een
aantal huizen aan de Kluizekerk terugkopen. 
In 1864 keren de Dominicanen officieel terug naar Lier. De huizen aan de Kluizekerk werden afgebroken om een nieuw klooster in de
plaats te zetten. Dit werd gebouwd in 1866-1867 en staat er nu nog steeds. Dit voormalige klooster ligt op de hoek van De Heyderstraat
en Kluizestraat. Het heeft een ondergrondse doorgang met bepleisterd tongewelf naar de Kluizekerk (2020 dichtgemetseld).

OBJECTTYPE
foto

DATERING
circa 2015

TREFWOORD
traphal, trapgevel, Klooster

VERVAARDIGER
Hugo Torfs, fotografen

VERWERVING
Hugo Torfs, schenking
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