
Lier, Harmonie Vooruit

COLLECTIE ONLINE
Archief Lier - Beeldbank

INVENTARISNUMMER
SLI001036751

BESCHRIJVING
Groepsfoto naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Harmonie.
Koninklijke Harmonie Vooruit Lier VZW
1908 – 2011
De stichters waren :
Corneel Van Dessel (stichter voorzitter),Henri Sluyts, Frans Van Echelpoel, Adriaan Torfs, Jozef Van de Weyen, Gommaar Verelst, Jef
Frederickx, Louis Goyvaerts, Jef Van den Branden, Gommaar Van Oosterwijck, Jan B. De Houwer, Frans Henderickx.

De harmonie is ontstaan uit een gelegenheidsorkest dat werd gevormd voor de opvoering van "Neel de Stoelenbinder" door de
toneelkring "Gelijkheid en Recht".
In 1910 kwam onze harmonie voor de eerste maal op straat met de hulp van de Socialistische Harmonie "Arbeid en Kunst" uit
Antwerpen.
In 1911 werd, samen de de vlag van de metaalbewerkers uit Lier, het eerste vaandel van de harmonie ingehuldigd. Corneel Van
Dessel maakte de bamboe-stok en de koperen lier, Lambert Stevens schonk de geschilderde vlag.
In 1912 werd de harmonie Vooruit dan erkend door de stad Lier.
In de jaren 1925-1927 promoveerde onze harmonie op amper 3 jaar van 2de naar 1ste afdeling en dan zelfs naar Uitmuntendheid bij de
internationale muziekwedstrijden te Duffel, Vilvoorde en Beerse.
De harmonie was ondertussen onder leiding van Karel Van Echelpoel uitgegroeid tot een harmonie met 90 tot 100 muzikanten en naam
deel aan tal van provinciale en nationale muziektornooien.
Harmonie Vooruit repeteerde in de jaren 50 in het “Acht Urenhuis” in de Antwerpsestraat.
Zoals vele harmonies werd het voor de harmonie moeilijk om nog nieuwe leden aan te trekken. Daarom besliste het bestuur van de
harmonie in juni 2011 om in schoonheid te eindigen.

OBJECTTYPE
foto

DATERING
1933

TREFWOORD
Harmonie, Muziekmaatschappij, muziekinstrumenten

VERVAARDIGER
Rik Verhoeven, fotografen

VERWERVING
Hildegard Verhoeven, schenking
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