
Lier, Sint-Ursula Speeltuin

COLLECTIE ONLINE
Archief Lier - Beeldbank

INVENTARISNUMMER
SLI001034808

BESCHRIJVING
Foto van de refter op het balkon van de eerste verdieping waar iedereen zijn eigen knapzak kon verbruiken. De foto is genomen in
1985 enkele weken na de definitieve sluiting. 

;De speeltuin werd begin jaren 1950 opgericht en bleef bestaan tot 1985. Het was een grote speeltuin, met een beetje goede wil kan je
het zelfs een voorloper van onze hedendaagse pretparken noemen. Er waren niet alleen de klassieke speeltuintoestellen, maar ook
dieren, een voetbalveld, een zwem- en plonsbad en een (kleine) railway, een unicum voor die tijd. Er was ook een winkeltje waar je
souvenirs, speelgoed, dranken, snoep en fritten kon kopen. Elke middag werden er Brusselse wafels gebakken. Dan was er ook nog
een afgeschermde baan waarin je met autootjes kon rondrijden De baan werd aan de buitenzijde afgeschermd door houten balken en
daarachter nadarhekkens. Verder was er ook een loods waarin je spelletjes kon spelen, zelfs elektronische.

OBJECTTYPE
foto

DATERING
1985

TREFWOORD
Speeltuin, speelplein, tafels, stoelen, eetplaats, balkon

VERVAARDIGER
Walter Sluydts, fotografen

VERWERVING
Walter Sluydts, schenking, Enkel digitale foto in ’t archief.
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