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INVENTARISNUMMER
SLI001032831

BESCHRIJVING
Het oorlogsdagboek van een Liers meisje.
Paula De Smet (°Lier 31.01.1925 - +Lier 03.01.1946) woonde in de Planeetstraat 41 te Lier, samen met haar ouders (Jeanne Van Hoof
en Edward De Smet) en broer Hugo.
Ze schreef dagelijks iets neer in haar oorlogsdagboek van vrijdag 10 mei 1940 tot en met 31 mei 1940 (terugkeer in Lier). In het boekje
beschrijft ze hun tocht (vlucht) naar en doorheen West-Vlaanderen en (heel even) door een stukje Noord-Frankrijk. 
Er is ook een passage (22 mei) waarin ze schrijft dat er veel mensen uit Lier in Ieper verblijven, alsook de burgemeester. 
Een jaar na de Tweede Wereldoorlog (1946) sterft ze ten gevolge van leukemie (zie SLI001031121).

OBJECTTYPE
boek

DATERING
1940

TREFWOORD
dagboek, Tweede Wereldoorlog, vluchtelingen

VERWERVING
Filip Raes, schenking, enkel digitale foto in het archief
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