
Lier, chiro Sint-Gummarus

COLLECTIE ONLINE
Archief Lier - Beeldbank

INVENTARISNUMMER
SLI001029832

BESCHRIJVING
Samen met de proost op de foto in de jaren 1960-1970.
Met proost E.H. Albert Peeters (bijgenaamd den Beer).
Ook op de foto o.a. Harry Heylen (later nog leider, hoofdleider en gewestleider).
E.H. Van Aken, toenmalig onderpastoor van parochie St. Gummarus, oordeelde in 1942 dat het zondagspatronaat, de toenmalige
Lierse jongerenwerking, verouderd was en zocht naar vernieuwing. “Chiro nationaal” bestond sinds 1934 en leek hem een ideale
oplossing. Het was in de vooravond van woensdag 27 mei 1942, in volle oorlogsjaren, dat een zevental jongens tussen 12 en 15 jaar,
samen met een drietal leiders, waaronder de eerste groepsleider André van In, bijeenkwamen en dat met een enthousiaste “Christus
Koning Trouw” Chiro St. Gummarus van start ging. Het was een schot in de roos en korte tijd nadien waren er reeds 80 leden.

OBJECTTYPE
diapositief

DATERING
1960-1970

TREFWOORD
fiets, priester, jeugdbeweging

VERWERVING
Paul Marien, schenking
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