
Lier, Maurice Van Oekel

COLLECTIE ONLINE
Archief Lier - Beeldbank

INVENTARISNUMMER
SLI001027541_1

BESCHRIJVING
Maurice van Oekel beschrijft in december 1914 de vernieling van Lier in een brief aan zijn vriend Dolf. Hij is op dat moment vijf weken
terug in de stad na een kort verblijf in Nederland. Zijn ouders baten De Valk uit, de zaal van de katholieke kring op de Grote Markt. Hun
bedrijf in koetsen en karren geraakt grotendeels verwoest. Karel Vingerhoets vindt de brief als bij toeval tussen het familiearchief. In de
geschreven woorden is voelbaar hoe Maurice Van Oekel het leven ervaart. 

OBJECTTYPE
brief

DATERING
1914

TREFWOORD
oorlogsverhalen, eerste wereldoorlog, Deelcollectie Eerste Wereldoorlog
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