
Lier, Kartuizersvest

COLLECTIE ONLINE
Archief Lier - Beeldbank

INVENTARISNUMMER
SLI001023425

BESCHRIJVING
Zicht op de versierde straat en palen met het Lierse wapenschild. Vrijwel zeker zien we hier de Kartuizersvest. Er zijn een aantal
herkenningspunten op oude foto's, zoals de gelijkvloerse gevels links en rechts. Rechts was een bakkerij Hellemans en links, in dat
prachtige huis, woonde een wisselagent C Van Hoof. Jaren 1930.
Er is tijdens de tweede wereldoorlog maar één oorlogsfeit gebeurd op dat kruispunt. Op 4 september 1944 werd door de Duitsers van
boven op de cabine van een vrachtwagen aan de stationsoverweg een salvo afgevuurd om de samenscholing aan de "luien hoek" te
verjagen, wat Lowieke Mutsaert het leven kostte. Die kogels hebben hoop en al een paar gaten in gevels veroorzaakt, maar het enig
mooie rococohuis op de hoek (18de eeuw) werd wat later door mensenhanden afgebroken. Jammer! Ook de V-bommen hebben daar
geen schade veroorzaakt. Op 5 september volgde de bevrijding en er was daar geen schade te bekennen.

OBJECTTYPE
glasnegatief

DATERING
circa 1930

TREFWOORD
straatbeeld, versiering, verlichting, feestverlichting, Jubileum
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