
Lier, Lier kermis

COLLECTIE ONLINE
Archief Lier - Beeldbank

INVENTARISNUMMER
SLI001015471

BESCHRIJVING
1978, Lier-Kermis in het teken van de Lierse Furie.
Kort over die “Lierse Furie”: Nadat de Spanjaarden uit het land waren vertrokken, kwam Lier in handen van de Staten. Door een
verraad van Willem Simple, een Schots kapitein, werd de stad op 2 augustus 1582 in handen van de Prins van Parma gespeeld. Deze
overval staat in de Lierse geschiedenis bekend als de Spaanse Furie. Lier kwam andermaal onder Spaans beheer. In 1595, toen Filips
II tegen Frankrijk oorlog voerde, waagden de Staten van Holland een onderneming in Brabant. Lier werd tot doel gekozen en op 14
oktober 1595 gelukte de gouverneur van Breda erin Lier binnen te rukken. Kerken en kloosters werden geplunderd. Burgers van
Antwerpen en Mechelen kwamen de Lierenaren te hulp en de strijd (Lierse Furie) woedde voornamelijk aan de Lisperpoort. De
overweldigers (Staatsen) werden verdreven. Om de verlossing van de stad en uit dankbaarheid, stelde men jaarlijks de processie der
Furie in.
Hoofdactiviteiten in het kermisprogramma: vrijdag 26 mei “Lierse Furie, evocatie van de gebeurtenissen – zaterdag 27 mei: Lierse
Bodelingen en Furiebroodjes, BBQ door de Lierse beenhouwersbond en concertavond in de Begijnhofkerk – zondag 28 mei: plechtige
processie op en rond het begijnhof.

OBJECTTYPE
foto

DATERING
1978

TREFWOORD
klederdracht, middeleeuwen, kermis
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