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BESCHRIJVING
In de Zimmertoren en het Zimmerpaviljoen ontdek je het levenswerk van Louis Zimmer: de Jubelklok, de Astronomische Studio en de
Wonderklok. 
De vroegere Corneliustoren uit de 14de eeuw, deel van de toenmalige stadsomwalling, werd in 1930 omgebouwd tot Zimmertoren. In
1960 werd het Zimmerpaviljoen gebouwd, waar je ook Zimmers atelier kan bekijken. Uitleg krijg je via een bandje. 
Klokslag 12 uur verschijnen de jaartallen 1830-1930 (jubelklok), het Belgisch wapenschild, de drie eerste koningen, het Lierse
wapenschild en de zes burgemeesters die Lier bestuurden sinds de onafhankelijkheid van België.
Op het pleintje voor de toren zie je een voorstelling van het zonnestelsel met de asteroïden Felix (1664) en Zimmer (3064), in 1929 en
1984 ontdekt en vernoemd naar Timmermans en Zimmer.
Buiten aan de rechterzijde van de toren staan vier automaten, die de vier levensfasen voorstellen: 
het kind Bertha, uit de roman "Ernest Staas" van Anton Bergmann
de jongeling Anton Bergmann
de volwassene kunstsmid Louis Van Boeckel
de oude man Mijnheer Pirroen, figuur uit "Anna-Marie" van Felix Timmermans
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