
Huldelied aan Karel Kaers, 1932

COLLECTIE ONLINE
Digitale collectie Erfgoedcel Kempens Karakter

INVENTARISNUMMER
Kaers001

BESCHRIJVING
Tekst van het 'Huldelied aan onzen besten Junior Karel Kaers'. Het lied werd geschreven in het jaar dat hij bij de junioren het Belgisch
Kampioenschap zuivere snelheid en de Ster der Juniores won.;Het lied maakt deel uit van een verzameling liederen van zanger
Hendrik Borremans uit Berchem, uitgegeven door drukkerij C. Brat uit Antwerpen.;Karel Kaers (°1914 +1972) was een wonder van de
natuur. Groot en krachtig overtrof hij zijn generatiegenoten in de jeugdcategorieën. Hij werd als zestienjarige Kampioen van België bij
de nieuwelingen (1930). Nadien werd hij als junior Kampioen van België zuivere snelheid in 1931 en 1932. In dat jaar won hij ook de
befaamde Ster der Juniores.;In april 1933 maakte Kaers de overstap naar de beroepsrenners. In zijn tweede profjaar werd hij
aangeduid voor het wereldkampioenschap op de weg in Leipzig. Karel was nog soldaat-milicien toen hij op 18 augustus iedereen met
verstomming sloeg en wereldkampioen werd!
Als wegrenner werd hij geremd door zijn zware lichaamsbouw, maar toch voegde hij nog enkele pareltjes toe aan zijn palmares. In 1937
werd hij Kampioen van België en won hij de befaamde Omloop van Parijs. Twee jaar later behaalde hij de zege in de Ronde van
Vlaanderen.
;Als baanrenner verwierf Karel Kaers grote faam. Hij vestigde records aan de lopende band, vooral op de kilometer staande en
vliegende start. Hij won de zesdaagsen van Parijs, Brussel, Kopenhagen en Londen. In Frankrijk gaf men hem, wegens zijn briljante
veelzijdigheid, de koosnaam le phénomène. 
Kaers nam op 27 maart 1948 afscheid van zijn publiek in het Antwerpse Sportpaleis, zijn tweede thuis. Nadien reed hij in mei 1948 nog
een ploegkoers in Kopenhagen met Rik Van Steenbergen.
;Karel baatte na zijn carrière een autohandel uit, was cafébaas naast het Sportpaleis, maar 
hield zich tot zijn laatste levensdagen vooral bezig met de begeleiding van jong talent. Kaers was amper 58, toen hij onverwacht
overleed. Hij werd in Vosselaar, zijn Kempens geboortedorp, als een koning begraven.

OBJECTTYPE
lied

PLAATSEN
Vosselaar

DATERING
1932

TREFWOORD
Wielrennen, Koers, Wielerhelden, Deelcollectie Wielrennen

VERVAARDIGER
C. Brat, drukkers, volledig zeker

Pagina 1 of 2



VERWERVING
, schenking
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