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BESCHRIJVING
Op kamp in Balen-Wezel.;In 1940 besloten René Van den Broeck en onderpastoor E.H. Van Dijck om een jeugdbeweging op te starten
in Berlaar. Uiteindelijk werd er gekozen voor een scoutsgroep. Een dertigtal leden kwam voor het eerst bijeen op 24 oktober. De
vergaderingen gingen door in het patronaat.;De eerste (oorlogs)jaren verliepen niet altijd vlekkeloos. Begin jaren 1950 daalde het
ledenaantal aanzienlijk, zeker toen onderpastoor E.H. Onsea besloot om een Chirogroep op te richten. De scouts waren niet langer
welkom in het patronaat en vonden een nieuw onderkomen in een houten lokaal aan de Voetweg (de huidige Tulpenstraat). Onder
impuls van onderpastoor E.H. Slaets kwam er op 10 november 1957 een fusie van de twee verenigingen onder de vlag van scouting.
Amper een jaar later werden ook de nieuwe lokalen op de Kerkhofweg in gebruik genomen. Wegens de uitbreiding van de school
moesten die lokalen trouwens al in 1965 100m in de richting van het kerkhof verplaatst worden. Vanaf het einde van de jaren 1970
werd er werk gemaakt van een nieuwe uitvalsbasis in de Constant Verhulststraat.;De afgelopen 75 jaar manifesteerde de Berlaarse
scouts zich op verschillende manieren. De activiteiten werden beïnvloed door de tijdsgeest: kampen, bedevaarten naar
Scherpenheuvel, fietstochten, toneel, optochten met de drumband, Breughelkermis, Mixing-shows, bouwfeesten, tochtjes met de
huifkar, activiteiten op de Avondmarkt, enzovoort. Al die activiteiten worden sinds 1 februari 1975 aangekondigd in het maanblad De
Pier.
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